
Ere zij God 
 
Herders waren in ‘t veld die nacht,  
toen de engel de boodschap bracht. 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
 
De engel sprak: “Goed nieuws, wees blij,  
in deze nacht kwam God dichtbij. 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
 
Want vandaag is uw Redder gekomen. 
Hij, zo lang al verwacht. 
Ga naar Bethlehem, daar zult u Hem vinden,  
in een stal is Hij geboren deze nacht.” 
Zing nu samen. 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
Zing Noël! 
 
Uit de hemel klonk een engelenkoor:  
“Eer aan de Vader en de Zoon. 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
 
Verkondig het nu overal  
dat Hij vrede brengen zal. 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
 
Want vandaag is uw Redder gekomen. 
Hij, zo lang al verwacht. 
Ga naar Bethlehem, daar zult u Hem vinden,  
in een stal is Hij geboren deze nacht.” 
Zing nu samen. 
 
-Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge!- 
Ja! Halleluja! 
Ga, vertel aan iedereen: 
“Christus kwam als een man.” 
Onze Redder. Halleluja! 
Kom, wij aanbidden Hem! 
Geef Hem de glorie! 
Prijs zijn naam! 
Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God in de hoge! 
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